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• Voorwoord.


Hartelijk bedankt voor uw interesse voor ons werk. We hebben een groot verlangen om zoveel 
mogelijk mensen met de Here Jezus bekend te maken op verschillende continenten.

Als kleine stichting kunnen we niet veel, maar met uw hulp groeien onze mogelijkheden. Samen 
dienen wij de Here God, schouder aan schouder.

 
Namens het bestuur, met een hartelijke groet,


Peter Hazenoot


• Samenvatting.

2024 is een geweldig jaar geweest. Geweldig: omdat we de trouw van onze God mogen zien voor 
ons werk en ons leven. De projecten die we draaien dragen vrucht. Daarover is onze dank groot.


Het Magdalena project 
De vrouwen in San Nicolas die verwikkeld zijn geraakt in een leven van prostitutie ontvangen de 
boodschap van het evangelie. We gaan uit en spreken met ze. We luisteren naar ze en we bidden 
voor ze. Tegelijkertijd worden ook de (mannelijke) bezoekers niet vergeten. Daar de vrouwen 
Spaanstalig zijn ontvangen ze geheel kosteloos een Spaanstalige bijbel in alledaagse taal. Zo’n 
cadeau wordt maar al te gretig aangenomen. We zien hoe God door Zijn Woord en Geest mensen 
veranderd, en dat stemt ons tot dankbaarheid.


Lesgeven aan de verslaafden. 
Iedere week geven we Bijbelles aan de verslaafden die graag clean willen worden. In de opvang 
waar ze zitten bezoeken we ze en komen tot wekelijkse studies van Gods woord. Deze studies 
staan altijd in het licht van verandering, vernieuwing en herstel. Ook het staande blijven in een 
moeilijke en verleidelijke situatie zijn vaste onderwerpen.


Voor hen die verder en dieper willen zijn we bezig met een nieuw programma. Het Timoteus 
project. We verschaffen een pakket met studiemateriaal waardoor ze zelfstandig kunnen studeren. 
Denk hierbij aan:

-	 Studiebijbel

-	 Atlas

-	 Concordantie

-	 Bijbels woordenboek

-	 Bijbelse Encyclopedie

-	 Beknopt Bijbels Commentaar. 


Met dit pakkeet en onze begeleiding helpen we ze om echte studenten van de Bijbel te worden.




Outreach voor daklozen en verslaafden op straat 
Op straat in Oranjestad delen we iedere woensdag met een fanatieke en liefdevolle groep 
toegewijde christenen voedsel uit. Zo’n 25 tot 35 mensen krijgen een pakket met eten en drinken 
dat door de vrijwilligers ook bereidt is. De coördinator is een liefdevolle broeder die een rooster 
opstelt voor het koken en het uitdelen van het eten. Met kerst of andere hoogtijdagen maken we 
er een extra feestje van. We zijn een vast begrip geworden voor de mannen en vrouwen in nood.


Bijbelstudie magazine SELAH  
We zijn dit jaar begonnen met het opzetten en bedenken van een middel om christenen op Aruba 
Curaçao en Bonaire te bemoedigen met mooie studies en artikelen. Op deze manier groeien ze 
dan in hun kennis en geloof. De uitdaging ligt in de verschillende talen die op de eilanden 
gesproken worden. Dat zijn Engels, Spaans, Nederlands en Papiamento ( een mix van al de 
voorgenoemde talen en daarbij nog Portugees). Ook mogen de artikelen niet te moeilijk en 
ingewikkeld zijn. Het moet vooral geloofsopbouw zijn. Rond hemelvaart 2025 zal het eerste 
magazine uitkomen en verspreid gaan worden. Het doel is om per kwartaal een magazine uit te 
geven met steeds een ander thema.


Radio Victoria 
De radio is een prachtig middel om het evangelie op te verspreiden. Dit doen wij wekelijks op een 
lokaal Christelijk Radiostation. We worden goed beluisterd en brengen bemoediging, studie en 
muziek ten gehore. We zijn dankbaar voor dit mooie werk.




• Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen.


Ontstaansgeschiedenis 
Stichting WEN opgericht in Maart 2009 is ontstaan naar aanleiding van eerdere zendingsreizen die 
Peter Hazenoot en Jorim Rietdijk naar Aruba hebben gemaakt. Deze reizen die eind 2007 en 2008 
werden gemaakt hadden een grote impact op hen. Naar aanleiding hiervan werd besloten om het 
werk wat in Aruba was verricht in gebed te brengen. Al biddend werd Gods leiding gezocht in de 
keuzes die er gemaakt moesten worden naar aanleiding van deze eerder gehouden 
zendingsreizen. Na een duidelijke roeping van God en de bevestiging die ze hierin kregen werd de 
stichting opgericht. De medewerkers van de stichting voelen zich geroepen om daadwerkelijk 
Aruba te bereiken met het evangelie. De evangelisten die werkzaam zijn voor de stichting, geven 
de projecten verder vorm en structuur. (Voor meer informatie over de projecten op Aruba verwijs ik 
u naar de informatie wat eerder in dit jaarverslag is vermeld). Naast de projecten op Aruba houdt 
de stichting zich ook bezig met evangelisatie acties in Nederland. De volgende tekst die staat in 2 
Timoteüs 2: 1-2 was de bevestiging die gekregen werd en vormt het fundament waarop de 
stichting zijn doelstellingen vormgeeft. “Ga dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van 
Christus Jezus, en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan 
vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten”.  

Visie en Missie  
Onze visie is om als één organisatie op zoveel mogelijk fronten en gebieden het evangelie van de 
Heer Jezus Christus te verkondigen. We willen projectgewijs de boodschap van de noodzaak van 
vergeving van zonden en navolging van Christus verspreiden onder de mensen overal ter wereld. 


We willen ons richten op één doelgroep: de mensheid. Door projectgewijs te werken geeft dit veel 
voordelen. Zo kunnen mensen die een initiatief hebben contact met ons opnemen en kunnen we 
samen kijken of er mogelijkheden bestaan, om het betreffende initiatief ook te kunnen faciliteren. 
Voor dit initiatief hoeven dan geen extra kosten gemaakt te worden en extra energie in papierwerk 
te worden gestopt, want er is reeds een stichting die de basis al heeft gelegd. Zo kunnen we 
direct onze aandacht op de praktijk en het (evangelisatie) werk vestigen. 


We kunnen onze visie onderverdelen in een aantal belangrijke punten: 


1. Dat God wordt verheerlijkt en Zijn Zoon wordt geëerd. (Mal1:11)  

2. Het lichaam van Christus toerusten, opbouwen en bewust maken van de ernst van de 
grote opdracht. (Hand 9:31 en Math 28:16-20)  

3. De grote opdracht uitvoeren en mensen daarin activeren. (Marc: 16:15-16)  

De Heer Jezus zelf zag hoe de mensen afgemat en voortgejaagd werden. Hij zag hoe ze 
voortgingen zonder een herder te kennen en werd met ontferming bewogen. Als wij om ons heen 
kijken, dan zien we dat de mensen om ons heen worden voortgedreven en afgemat. We zien de 
mensheid dwalen als een grote kudde schapen zonder herder en het heeft ons hart gegrepen. We 
verlangen ernaar om God te eren door de mensen te bereiken, met de veranderende kracht van 
het reddende evangelie van Jezus Christus. 




Doelen 

De doelen voor het jaar 2025 is voornamelijk om door te gaan met de projecten die we op Aruba 
uitvoeren. Het magazine Selah zal in 2025 uit gaan komen. Een enthousiast team van 5 personen 
schrijven de bijbelstudies en andere artikelen voor dit magazine. Daarnaast zijn er ook een aantal 
gastschrijvers betrokken bij dit magazine. We hopen van harte dat dit magazine zijn weg zal 
vinden naar vele gelovigen op de eilanden Aruba, Curaçao en Bonaire. Het doel is om uiteindelijk 
dit magazine 3 tot 4 keer per jaar uit te gaan geven.


• Financiële verantwoording


De jaarcijfers van het jaar 2024 zijn te vinden en te downloaden op onze website 
www.wereldevangelisatie.com


• Vooruitblik.


We hopen en bidden dat volgend jaar het werk niet alleen verder voortgezet mag worden maar 
dat ook het vrucht dragen vermeerdert. Aan Hem komt alle lof en dank toe. Als u in ons hart kijkt 
en wilt weten wat we werkelijk verwachten voor het komende jaar: Zijn Terugkomst in macht en 
majesteit.


http://www.wereldevangelisatie.com

